TUINPORTRET

De bodem DOOR KARIN LAARAKKER | WWW.SAPGROEN.NL

als basis

Een Kijkje in de tuin van Mathea

‘Groene vingers? Nee, daar ben ik niet mee geboren. Maar al doende heb ik veel geleerd.’
Aan het woord is Mathea. In 1995 betrok ze met haar jonge gezin een nieuwe vrijstaande
woning in 't Weer (De Meern) met rondom een flinke tuin. Ze ging meteen aan de slag om
er iets gezelligs van te maken.

De basisstructuur, met verschillende tuinkamers, terrassen, een pergola en een kas, liet ze naar
eigen ontwerp aanleggen door een hovenier. Daarna ging ze zelf met de beplanting aan de slag.

‘[k heb de tuin in eerste instantie gevuld met planten uit de tuin die ik hiervoor had en uit de tuin van
mijn moeder. In de decennia die volgden heb ik overal planten vandaan gehaald en heb ik ook veel
zelf gezaaid en gestekt.” Daarbij maakte ze geleidelijk de overgang van traditioneel naar ecologisch
tuinieren. ‘Ik heb onder andere een composthoop aangelegd en veel aan bodemverbetering gedaan.
Een gezonde bodem is immers de basis van alles.’

[Ae Mathea is beeldend kunstenaar en kunstzinnig dynamisch coach, praktijken waarin
kleur een grote rol speelt. Die passie zie je terug in haar kleurrijke huis én tuin. ‘Bij de
aanleg had ik veel planten met witte, roze en paarse bloemen geplant, het ton-sur-ton
dat toen in de mode was. In de loop van de jaren zijn er steeds meer kleuren bij

gekomen.’

Het meest trots is Mathea op haar Ginkgoboom. ‘Die heb ik ooit voor 3 gulden 95
gekocht bij de Aldi en nu is hij dertig meter hoog.’ Verder is ze vooral trots op de mooie
en fijne plek die haar tuin is geworden. ‘Niet alleen de planten waren belangrijk maar
ook het genieten, samen met anderen. Mijn kinderen hebben hier heerlijk gespeeld en
ik heb veel dierbare herinneringen aan de etentjes aan lange tafels met vrienden.’

Onlangs is Mathea verhuisd naar een appartement en heeft ze dus afscheid genomen
van de tuin. Gaat ze hem niet missen? ‘Natuurlijk ben ik nieuwsgierig of de voorjaars-
bollen zijn opgekomen en hoe de roze floxen waar ik zo van houd het gaan doen.
Maar ik heb dertig jaar naar eer en geweten voor de tuin gezorgd

en ik laat hem goed achter. Het is nu niet meer aan mij en
dat is prima. Het is tijd voor een volgende fase.’

Ook de bodem
van je tuin verbete-
ren? De ecologisch
hoveniers en tuinontwer-
pers van Wilde Weelde kunnen
helpen! www.wildeweelde.nl
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