Geborgen
en gezellig

Een kijkje in de tuin van Magda en Jan

Een lichte tussenwoning in Terwijde met uitzicht op het water - hier woont het gepen-
sioneerde echtpaar Magda en Jan sinds drie jaar. ‘Eerst woonden we in de binnenstad
maar daar vonden we het te druk en te vol geworden. We verlangden naar groen en
ruimte en dat vonden we hier. Dat groen wilden we ook zien door de openslaande deuren
van onze woonkamer. Tegelijkertijd moest het intiem worden, een extra kamer als het
ware,’ vertelt Magda. Jan en zij namen tuinontwerper Daniélle van Vleuten van Vleutens-
Tuin in de arm. Zij bracht eerst hun smaak en wensen in kaart en vertaalde die daarna

naar het ontwerp ‘Geborgen gezelligheid’.

houten bank.

De voortuin is grotendeels
spontaan ontstaan en een
paradijs voor vogels. Magda is
blij met het kunstwerk van Leen
Kessels, een steenbeeldhouwer
uit Leidsche Rijn bij wie ze al
een aantal jaar lessen volgt.

In het ontwerp komen twee grote liefdes bij elkaar: de liefde voor Zuid-Afrika en die voor
Zeeland. Magda en Jan woonden langere tijd in Kaapstad en genoten daar van het licht, de
natuur en de kleuren. Ook zijn ze gek op Zeeland. ‘Vooral de omgeving van Zoutelande en
Domburg vinden we prachtig. Er is altijd wat te doen en ieder strand is anders.’ Het echtpaar
wilde daarom een tuin die doet denken aan zon, zee en lucht - en dat is gelukt, vinden ze.
Gele en oranje bloemen staan tussen wuivende siergrassen. Vierkante palen van verschil-
lende hoogtes vormen de afscheiding tussen de verschillende terrassen. ‘Die palen lijken op
de golfbrekers op de Zeeuwse stranden. Je kunt er tussendoor kijken, maar ze geven ook
intimiteit.” Middenin de tuin staat een parasolden die schaduw geeft bij de op maat gemaakte
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De tuin gaat nu zijn derde seizoen in.

In de loop van de tijd zijn er wat
dingen veranderd. Zo heeft Magda
een deel van de siergrassen, die wel
érg enthousiast groeiden, vervangen
door nog meer fleurige bloemen.
‘Het is echt 6nze tuin geworden. We
gebruiken hem zoals hij is bedoeld:
om te eten en te drinken, te relaxen
en vrienden te ontvangen. Ook die
zeggen dat ze zich er thuis voelen.
Dus ‘geborgen gezelligheid’ hebben
we absoluut!’
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