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BEELD DE VLINDERHOF

DE VLINDERHOF
IN DE WINTER

Een symfonie van bruintinten

In de herfst was de Vlinderhof een spektakel van rood, oranje en geel, nu wordt het een symfonie
van bruintinten. Winterbloeiers, groenblijvers of struiken met gekleurde bessen vind je er niet,
alleen de verdorde resten van het voorbije jaar. Piet Oudolf, de ontwerper van de tuin, past
namelijk bijna alleen maar planten toe die ook nog de moeite waard zijn als ze bovengronds
afgestorven zijn. Heel mooi zijn bijvoorbeeld de sierlijke skeletten van de kruisdistel (Eryngium
bourgatii) en het koninginnekruid (Eupatorium maculatum).

Siergrassen

De boventoon in de winterse symfonie in de Vlinderhof wordt gevoerd door de vele siergrassen.
ledere soort heeft zijn eigen schoonheid en aantrekkingskracht. Zo vormt Parelgras (Sporobolus
heterolepis) met vochtig weer een subtiel glinsterend waas waar je doorheen kunt kijken, terwijl

het Japans siergras (Hakonechloa macra) juist eruit knalt met zijn bruin-oranje, bamboe-achtige
bladeren. Diamantgras (Calamagrostis brachytricha) heeft stevige stengels met opvallende aren.

De naam verwijst naar de talloze fonkelende druppeltjes die eraan hangen bij dauw of lichte regen.

Extra bijzonder en bijna sprookjesachtig is de Vlinderhof als er een laagje rijp overheen ligt. Door
de bevroren waterdamp komen de silhouetten van de planten nog beter uit en zien de stekelige
zaadhoofdjes van de bergamotplant (Monarda bradburiana) en de dikke wolkachtige schermen
van de hemelsleutel (Sedum Matrona) eruit alsof ze door poedersuiker zijn gerold.

Winterrust

Tot diep in het najaar hebben de vrijwilligers van de Vlinderhof hard gewerkt. In de winter ligt het
werk stil. Niet alleen omdat de tuin én de mensen even rust nodig hebben, of vanwege de kou,
maar ook omdat het niet goed voor de bodem is om er veel overheen te lopen als hij nat is. De
structuur van de grond verdicht dan, waardoor nog tot jaren daarna het water minder goed weg
kan en wortels niet goed kunnen groeien. Let op: boven de grond lijkt het misschien dood, maar
onder de oppervlakte zijn de planten springlevend en bereiden ze zich voor op het nieuwe voorjaar.

Help je mee?
Heb je ook zin

om in het voorjaar
in de Vlinderhof
aan de slag te
gaan? We werken
iedere zaterdag-
ochtend (in de
zomer ook op
woensdagavond)
en kunnen altijd
nieuwe vrijwilligers
gebruiken! Je
kunt je vrijblijvend
aanmelden via
info@vlinderhof.nl.




